
Stemmen

Mijn stem wil spreken
Is stemmen niet het weggeven

Van juist mijn eigen stem

Wie gaat er voor mij spreken 
Wie kan ik nog vertrouwen 

Is er ook nog een manier
Om mijn eigen stem te houden?

Ik stem op zij 
Die lijken op mij

En hoop dan dat hun stemmen 
Dezelfde dingen zeggen
Die ik had willen zeggen 

Met mijn stem.



Invloed

Ben ik een intermediair 
Bemiddelaar

Zonder te weten 
Voor wat of wie 
Een koppelaar 
Zet ik zomaar

Plekken, dingen, situaties
Mensen bij elkaar.



Vrijheid

Dat ik hier geboren ben
Met veilige haven en luide stem 
Dat ik daarvoor dankbaar ben

Maar ook hier is beklemming 
Dempen ze de stemmen

Van andersgestemde mensen 
Verboden om te denken

We zijn wel gelijkwaardig maar 
Vooral in theorie

De praktijk is ongelijk

We zijn vrij
We hebben altijd iets te vieren 

Met veilige haven en luide stem 
Is het hier steeds één groot feest  

Maar niet voor iedereen.



Pestkop

Zet andermans pet eens op 
Wat doet het
Wat je doet 

Hoe voelt het

Gepeste
Zet je pet eens af 
Zet je oren open 

En je stem
Je mag vertellen 

Wat je voelt
En wie je bent

Weet je niet 
Wat er toe doet 

Ruil dan eens Van hoed



In het midden

Waarom stemmen zoveel mensen rechts? 
Waarom stemmen zoveel mensen links? 
Waarom stemmen zoveel mensen niet? 



Woke

Ze zeggen: 
Vorm een mening

Ze zeggen:
Word wakker

Maar als je slapend door het leven gaat
Dan heb je nergens last van. 



Fake nieuws

We lezen de kranten
We kijken het journaal

Proberen te leren
Hoe het de wereld vergaat

Maar wie maakt de feiten
Wie schrijft het verhaal
Waar moeten we kijken

Wat is er nog waar

Ik zie de waarheid niet 
Ik zie één perspectief
Mijn eigen algoritme

Eigen land
Mijn eigen lied

Mijn eigen familie
Mijn eigen lief, mijn eigen vriend

Dus kijk naar het nieuws
En lees maar de krant

Dit is slechts de waarheid
Vanaf jouw eigen kant.



Waar kom je vandaan

Wat vraag je als je vraagt
Waar kom je vandaan

Vaderland, moedertaal
Geboortegrond of achternaam

Wat wil je weten
Een huidskleur of accent

Is er wel één locatie
Die bepaalt wie je bent?



Mijn lichaam

Mijn lichaam is een wapen
Mijn lichaam is een schild

Ik kan ermee praten
Of houd me juist stil 

Mijn lichaam is een wapen
Dat ik bij me kan dragen

Sterker kan maken
Of vloeiend en zacht

Mijn lichaam is kracht
Het straalt iets voor me uit
Ik stop stukjes van mezelf

In mijn haar en in mijn huid. 



Burgelijke Ongehoorzaamheid

Niet altijd in de pas
Niet altijd met de wet

Breek los, denk na
Geef gas, blijf staan

Niet altijd politiek
Niet binnen de lijnen
Gehoorzaamheid laat

Geen problemen verdwijnen

De grijze gebieden
In wat ze verbieden

Is het kunst of vandalisme
Brutaliteit of idealisme 

Ik ben vóór een beetje tegen 
Voor ideeën en protest

Niet altijd in de pas
Niet altijd met de wet. 



De vragen die we stellen als we praten 
met een vreemde over politiek

Eerst hoe heet je, wie ben je
waar woon je, wat stem je

wat eet je, hoe denk je
en wat vind je van Geert Wil
en wat vind je van het weer? 

Zijn vrouwen veilig op straat
is er meer of minder homohaat
hoe weet ik of met wie ik praat

er wel hetzelfde in staat?

Beoordeel je mij op basis van mijn stem 
cijfer je me weg

of wil je weten waarom ik denk wat ik denk?

Waarom durven we elkaar op straat niet te groeten
is er aan verbinding geen behoefte

of zijn wij niet de enige die ons nu zo voelen?

Is artificiële intelligentie eng
of zal het ons gaan helpen

om de allersaaiste zaken later zelf niet meer te hoeven?

We stellen vragen over zaken als milieu en politiek
polarisatie en inflatie
de menselijke relatie



met de asociale media 
of verschillende generaties alles anders zien

en kan er af en toe misschien
iets vrolijks op het nieuws? 

Wanneer zullen we leren
verschillen te accepteren

moet ik vinden wat jij vindt
moet ik wel of niet iets zeggen

als iemand stinkt? 



De dingen die we ontdekken 
in gesprekken met nieuwe mensen 

Een boek dat de één enorm raakt
maakt een ander ontzettend kwaad

de ene haat sociale media
de ander krijgt daar juist 

de mooiste dingen voor elkaar 

We zoeken gesprekken met andere mensen
andere cultuur, generatie

een ander milieu, een andere buurt
uit de bubbel, in discussie
alle standpunten herzien 

hoeveel wordt plots begrijpelijk
met een portie empathie 
leer om het oneens te zijn
of stel je eigen mening bij 

De wereld zou toch beter zijn 
als men elkaar eens écht zou zien. 


